


Liefdevol aandenken aan

Chris 
Praet

Geboren te Grembergen op 11 april 1955 
en er overleden in WZC St Antonius 

omringd door haar familie die ze zo graag zag op 3 juli 2024.

echtgenote van 
Jozef Poppe

moeke en schoonmoeke van
Tim, Sam † en Evelien, Leni en Glenn

mémé van 
Kyra en Jethro

Nick, Joachim en Tiyas
Rune en Elle

Bedankt 
voor jullie aanwezigheid, 

troost en warme steun in deze momenten van afscheid.

Lieve vrouw, moeke, mémé, 

Afscheid hebben we moeten nemen, traag, niet geheel onverwacht. 
Langzaamaan heb je ons verlaten, elke dag een beetje meer. 
Telkens werd je weer iets ontnomen, dat deed jou en ons zeer. 

Geen woorden om uit te leggen hoe graag je er nog wilde zijn. 
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn. 
Je hebt altijd voor ons klaargestaan, 
geborgenheid en liefde heb je ons gegeven. 
Je was een schat voor ons allen, 
je te moeten missen zal ons zwaar vallen. 

Geen woorden kunnen het beschrijven, 
de pijn die wij voelen om jou te moeten laten gaan. 
De strijd die jij jaren moest strijden was oneerlijk en niet terecht. 
De gedachte dat je nu rust kan vinden verzacht het leed. 

We herinneren je, in stralende zon, hoe je was, toen je alles nog kon. 
Niets is meer hetzelfde in ons leven, 
maar het houden van jou en alle herinneringen zijn gebleven. 

Voor altijd in ons hart…
Je man, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen.


