
Liefste pa, liefste pépé

In de laatste periode van jouw leven 
kampte je met enkele gezondheidsproblemen 
waardoor je een ongelukkige val 
niet meer te boven kwam. 
Er was nauwelijks tijd 
om onze laatste woorden met je te delen.

Je leidde een rijk en betekenisvol leven 
doorspekt met boeiende verhalen. 
Met veel bezieling vertelde je over je avonturen 
als hengelsporter, 
over de natuur en je kleinkinderen.
Ondanks het vroege overlijden 
van je geliefde echtgenote 
bleef je moedig verder doen.

Je leefde sober 
en genoot van eenvoudige dingen. 
Je putte vreugde uit de bezoekjes van iedereen 
die je hielp en liefhad.

We zullen je koesteren in onze herinneringen.



Met liefde en stil verdriet nemen wij afscheid van 

de heer

Petrus Rooms
Weduwnaar van Marcella De Ridder

Geboren te Moerzeke op 18 februari 1939
en van ons heengegaan in het AZ Sint-Blazius te Dendermonde 

op 5 januari 2025

De afscheidsviering vond plaats in intieme familiekring.
De familie dankt iedereen die hen steunde 

tijdens deze droeve tijden.

	 Dit melden u:

	 Luc & Ann Rooms - Bogaert
		  Brecht
		  Fien & Louis
		  Eva
	 Marc & Nancy Rooms - De Waele
		  Amber  & Tiemen, Alexis
		  Robin
		  Xander
	 Tina Rooms
		  Jolien en Janne
		  Ruben
	 Bart & Eefje Rooms - Van Daele
		  Anne-Marie
		  Annabelle
		  Bartel
	 Ann Rooms
		  Noa
		  Laura 				    zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Rouwadres:
Familie Rooms
p/a Rouwcentrum Merckx, Dr. Haekstraat 106, 9200 Grembergen
of online condoleren www.rouwcentrum-merckx.be


