


Het valt mij zwaar …
Afscheid

van jou te moeten nemen.
Je glimlach

niet meer te zien.
Je handen

niet meer te voelen.
Je stem

niet meer te horen.

Je was zo een speciaal iemand.

Dankbaar aandenken aan

Diane Willems
Echtgenote van Emiel Van Haut † 2010

Zij werd geboren te Dendermonde op 19 juni 1936
en is er overleden in het az Sint-Blasius

 op 25 december 2022,
begeleid door de gebeden van de Kerk.

Bedankt...
...jullie gebed, medeleven en vriendschap 

zijn voor ons een warme steun 
in deze momenten van afscheid.
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